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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 5 mei 2024, 09:30 uur  |  Bevrijdingsdag 

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom 

 

Orgelspel | Peter van de Minkelis 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 49: 1 en 5  (Weerklank) 

 
 
5 Maar God zal mij ontrukken aan de dood, 
   Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. 
   Hij is het die ten leven mij geleidt 
   en die mij opneemt in zijn Heerlijkheid. 
   Vrees niet wanneer een man zichzelf verrijkt 
   en in zijn huis met eer en aanzien prijkt. 
   Het is vergeefs, geen rijkdom kan hem baten: 
   al zijn bezit – hij moet het achterlaten. 

Vrijheid 
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Stil gebed  
 
Bemoediging en groet   
 
Zingen: Lied 429: 1 en 3  (Weerklank) 

 
 
3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   Gij die de vrede zijt, 
   die voor ons hebt geleden, 
   gestreden onze strijd, 
   opdat wij zouden leven 
   bevrijd van angst en pijn, 
   de mensen blijdschap geven 
   en vredestichters zijn. 
 
Gebod 
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Zingen: Psalm 32: 5 en 6  (OB) 
5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 
   Of als een muil, door domheid voortgedreven; 
   Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 
   Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 
   Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 
   Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 
   Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 
   Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 
 
6 Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 
   Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 
   Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
   Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Kindermoment 
 
De kinderen gaan naar de zondagsschool  
 
Bijbellezing: Psalm 124  
God bewaart in nood 
 

1. Een pelgrimslied, van David. 
 

 Als de HEERE niet bij ons geweest was 
 – zeg dat toch, Israël – 
2. als de HEERE niet bij ons geweest was, 
 toen mensen tegen ons opstonden, 
 

3. dan hadden zij ons levend verslonden, 
 toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 
4. dan hadden de wateren ons overspoeld 
 en was een woeste stroom over onze ziel gegaan; 
5. dan waren de onstuimige wateren 
 over onze ziel gegaan. 
 

6. Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf 
 tot een prooi voor hun tanden. 
7. Onze ziel is ontkomen als een vogel 
 uit de strik van de vogelvanger; 
 de strik is gebroken 
 en wíj zijn ontkomen. 
 

8. Onze hulp is in de Naam van de HEERE, 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Zingen: Psalm 68: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 
2 ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd, 
   verblijdt zich en het juicht van vreugd: 
   het heeft zijn wens verkregen. 
   Het treedt tevoorschijn in het licht, 
   komt juichend voor Gods aangezicht 
   en dankt Hem voor zijn zegen. 
   Hef Gode blijde psalmen aan, 
   laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, 
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   laat al wat leeft Hem eren. 
   Kom, zing en speel, in Hem verblijd, 
   loof Hem, vervuld van dankbaarheid, 
   loof Hem, zijn naam is HERE. 
 

Verkondiging    
 

Zingen: Psalm 107: 1 en 16  (OB) 
  1 Looft, looft den HEER gestadig; 
     Die Oppermajesteit 
     Is gunstrijk, zeer genadig, 
     En goed in eeuwigheid. 
     Dit zegg' elk, die, gered 
     Door Hem van slaafse banden, 
     In vrijheid is gezet 
     Uit 's weêrpartijders handen. 
 

16 Laat zulken eer bewijzen 
     Aan 's HEEREN gunst en macht 
     En al Zijn wond'ren prijzen, 
     Voor 't menselijk geslacht; 
     En, dankbaar, bij 't gemeen, 
     God hun Verlosser noemen, 
     En bij 's lands Overheên 
     Zijn naam en deugden roemen. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 

De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
 

Slotzang: Lied 448: 1 en 2  (Weerklank) 
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Refrein 
   Jezus leeft in eeuwigheid, 
   zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
   Alle dingen maakt Hij nieuw. 
   Hij is de Heer van mijn leven 
 

2 Straks wanneer de grote dag begint, 
   en het licht voor altijd overwint, 
   zal de hemel opengaan, 
   komt de Heer er aan. 
   Heffen wij dit loflied aan: 
 

Refrein 
   Jezus komt in heerlijkheid, 
   zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
   Alle dingen maakt Hij nieuw. 
   Hij is de Heer van ons leven. 
 

Zegen 
 

Zingen: Het Wilhelmus: 1 en 6 
1 Wilhelmus van Nassouwe 
   ben ik, van Duitsen bloed, 
   den vaderland getrouwe 
   blijf ik tot in den dood. 
   Een Prinse van Oranje 
   ben ik, vrij, onverveerd, 
   den Koning van Hispanje 
   heb ik altijd geëerd. 
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6 Mijn schild ende betrouwen 
   zijt Gij, o God mijn Heer, 
   op U zo wil ik bouwen, 
   verlaat mij nimmermeer. 
   Dat ik doch vroom mag blijven, 
   uw dienaar t'aller stond, 
   de tirannie verdrijven 
   die mij mijn hart doorwondt. 
 
Orgelspel 
 


